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Jurrien Tijssen           Raymond Zonderland          Bgld Miranda & Koen 



Donderdag 6 juli 2017 

Pfff, wat was de dag vroeg begonnen. Afhankelijk van waar je woont, moest je erg vroeg je 

bed uit, want we moesten rond 4 uur in de ochtend uur op Schiphol zijn. Toen de 

begeleiding aanwezig was, gingen de ouders en begeleiders snel weer terug naar huis en 

mogelijk terug naar bed.  :-) 

Wij niet, wij gingen eerst even langs de MC Donalds, voor een goed kopje koffie, om 

vervolgens naar de gate te lopen. Yvonne vond het raar dat we bij de MC Donalds koffie 

gingen drinken….. want dat is toch een fast food keten. Maar wat hadden ze lekkere koffie! 

Ondertussen tikte de tijd door en moesten we gaan boarden. Binnen een mum van tijd zaten 

we in het vliegtuig en waren we onderweg. Volgens Jurrien verliep de vlucht zeer goed. En 

waren we snel in Bulgarije. Toen we uit het vliegtuig kwamen zagen we een helder blauwe 

lucht en was het direct lekker warm. Even 30 minuutjes in de bus en we kwamen aan bij ons 

4 sterren hotel, “Hotel Dunav”. 

Daar aangekomen kregen we een blauw bandje en daarmee konden wij vervolgens  “gratis” 

eten. Na het eten, zijn we de buurt gaan verkennen…..we gingen geld pinnen / geld wisselen 

en door Jolanda, Jurrien en Raymond werden petten gekocht. Toen weer richting het hotel 

en daar aangekomen brachten we een toost uit op de mooie vakantie die ging komen. 

Proost! 

 

Vervolgens kregen we bij het inchecken de sleutels en op naar de hotelkamer, even rusten 

en elkaar zien bij het zwembad……  Raymond was de eerste van ons die een duik nam in het 

zwembad samen met Miranda. Het water was heerlijk verfrissend. Heerlijk even bijkomen, 

ieder op zijn/haar eigen manier, na een lange (reis)dag.  Wat een heerlijke dag!  



Vrijdag 7 juli 

De tweede dag in Bulgarije bestond uit eerst even rustig een ontbijtje nuttigen. Tijdens het 

ontbijt deden Miranda en Koen een inventarisatie wat de wensen van de groep waren. 

Maarrrrr  het ontbijt was belangrijk :-)….. Iedereen keek zijn ogen uit, want wat hadden we 

een keus…….  Je moest echt uitkijken om niet te veel op je bord te scheppen……. Koen was 

enigszins bezorgd en sprak een aantal mensen aan op hun hoeveelheid…… 

Na het ontbijt hadden we een afspraak met de reisleidster van TUI. Met de wensen van de 

groep en de mogelijkheden van Tui konden we een mooi programma maken.  

Na een korte inventarisatie bij de groep, splitsten we de groep op in tweeën. Miranda ging 

met Michiel en Henry richting het strand en de rest van de groep vond het fijn op Sunny 

Beach onveilig te maken en te kijken wat er allemaal in de winkels lag. Wat fijn dat Koen, net 

als velen zo van winkelen houdt. Echt een mannending ;-)  

 

 



John had de dag van zijn leven, want hij mocht een tatoeage van een indiaan op zijn 

onderarm zetten. Met veel geduld en zonder een spier te verrekken zat hij een paar uur in 

de stoel, maar toen had hij ook een levenslange prachtige herinnering aan zijn vakantie in 

Bulgarije.  De tattoo werd natuurlijk uitgebreid bewonderd en goedgekeurd door de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terugkomst gingen we lekker lummelen rondom het zwembad en verschillende mensen 

namen nog een stukje pizza, want die kon je krijgen bij het zwembad.  

*Jolanda riep ineens; kijk daar vliegen zeekippen. Jolanda noemde de meeuwen zeekippen. 

Dit vonden wij allemaal zo grappig! De hele vakantie kwam dit ter sprake.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het avondeten was erg lekker en uitgebreid…..iedereen kon lekker pakken wat hij of zij 

wilde…. Er waren veel salades…..maar ook vis en vlees…..gebakken aardappelen en pasta 

maar de frietjes waren toch wel het meest in trek….. toch maar even opletten dat we niet 

elke dag frietjes gaan eten:-)  

 

 

 

We hadden het eten op en zaten lekker nog even na te tafelen, toen plots de muziek harder 

gezet werd en we ge-entertaint werden door mooie dames en heren. 

Verschillende liedjes werden gedraaid en er was veel variatie in dans, uiterlijk vertoon en 

thema’s….ik denk dat de foto’s hieronder voor zich spreken……   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het amusement en met een volle maag, besloten we om nog even een lekkere wandeling 

te maken….. Sunny Beach heeft veel leuke winkeltjes en we wisten niet waar we kijken 

moesten. 

Na de nodige meters gelopen te hebben, zorgden we dat we een goed plekje hadden bij een 

echte cocktailbar. We keken onze ogen uit…… de bediening was vriendelijk en er was 

personeel wat goed kon zingen! Sterker nog……. Er was ook een mooie dame, die sensueel 

kon dansen met een paal. (Maar wel netjes met de kleren aan hoor!) We hadden veel lol en 

genoten van heerlijke cocktails.  

Op de terugweg, liepen we langs een kermisattractie…..waar je tomaten kon gooien op “bin 

laden”. De man naast “bin laden” lokte mensen naar de attractie toe…… Maar hij deed dit 

wel op een vreemde manier…. Hij riep dat onze Miranda een “sexy lady” was….. wat lagen 

we in een deuk… de gehele groep had de slappe lach. Een mooie afsluiting van de 

dag…..Welterusten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De 3de vakantie dag (Zaterdag)  

Vandaag zijn we iets vroeger opgestaan. En wederom een heerlijk ontbijtje gehad. Jurrien 

had een heerlijk wentelteefje en een heerlijke kom witte bonen in tomatensaus.  Jolanda 

had ook een heerlijk wentelteefje en een boel worstjes  op haar bord. 

Na het ontbijt gingen we in een bus, richting het Aquapark in Nessebar. Daar aangekomen 

gingen we een goed plekje zoeken in de schaduw, om vervolgens uit te vliegen richting de 

verschillende glijbanen. Onze Martijn was in de regenboog glijbaan te vinden. En Koen en 

Jurrien gingen op een dubbele opblaasband de wildwaterbaan in en Jolanda volgde met een 

enkele band. Wel even een zwemvest aan en gaan met die banaan . Wat was het water 

wild,  er waren grote golven, we gingen wel een meter op en neer. Toen durfden Miranda en 

John ook in de wildwaterbaan…… Even wachten op de rest en toen werd Jurrien helaas 

gestoken door een wesp. Maar de EHBO hielp hem goed en na 30 minuten zag je geen bult 

meer op zijn vinger. 

Om 13.00 uur was er een show die ging tussen Indianen en Cowboys. Ze hadden 6 dames en 

heren nodig uit het publiek….. Natuurlijk werden Raymond en Jolanda uitgekozen en plots 

stonden ze op het podium.  Er werden een aantal spelletjes gedaan, zoals met een zakdoek 

langs een touw lopen (uiteraard werd iedereen nat). Een ander spel was bier en whisky 

drinken….. (oeps :-).Er werd geracet op een dienblad. En op een opblaaspaard moest je de 



tegenstander zijn hoed eraf krijgen. Raymond, was enorm fanatiek en was als laatst over 

met zijn tegenstander. Het was een spannend “gevecht” waarbij de tegenstander van 

Raymond gediskwalificeerd werd, zodat Raymond gewonnen had! Goed gedaan 

Raymond!!!! Het laatste gevecht bestond uit sumo-worstelen. Uiteindelijk hadden de 

cowboys gewonnen en kregen Jolanda en Raymond  een gratis entreekaartje voor het Aqua-

park, die ze heel lief aan 2 jongens in ons hotel hebben gegeven die daardoor een gratis 

dagje waterpark hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de show gingen we weer uit elkaar en een aantal gingen rusten en een aantal gingen 

weer van de verschillen glijbanen roetsjen. Henry, Raymond en Koen probeerden een andere 

nieuwe hoge glijbaan uit. En bij het zien van zoveel waterpret, wilde Yvonne ook samen met 

Miranda op een band, wel 3x, van de hoge glijbanen af. Heerlijk gillend van plezier gingen ze 

naar beneden. Net als Michiel en Yvonne, stoer zeg! Tjee, wat een ervaring en wat hadden 

we een plezier! 



Toen we terugkwamen in het hotel, was er tijd voor pizza, cola en bier.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag hadden we een rustdag….. 

We stonden laat op en hadden wederom een heerlijk ontbijt. 

Na het ontbijt hebben we even gezellig nagepraat en na 

verloop van tijd gingen we strandbedjes zoeken. Henry heeft er 

een heleboel bij elkaar weten te vinden en zo hadden we een 

leuk plekje onder de boom. De een na de ander ging lekker 

even in het water om af te koelen…. Koen had een aantal 

mooie opblaasbare Hema-worsten van huis meegenomen. En 

het duurde niet lang of we waren reclame aan het maken met 

drijvende Hema worsten. Behalve Raymond namen Henry, John, 

Koen en ook Michiel nu een duik in het zwembad. Lekker dollen 

en natuurlijk elkaar lekker uitdagen. Michiel wilde wedstrijdje 

zwemmen tegen Miranda. En natuurlijk won Michiel die glansrijk! 

Jammer Miranda.  

 

Omdat we redelijk laat ontbeten hadden, kozen we ervoor om niet uitgebreid te gaan lunchen, maar 

we namen een lekkere hamburger achter in de tuin van het hotel. Er stond nog een sproei-installatie 



te draaien en Koen vond het wel een leuk idee om die te gebruiken om wat mensen nat te 

maken…..(toen we uitgegeten waren). Dat had hij beter niet kunnen doen, want toen had hij 

de halve groep in beweging. Uiteindelijk nam John het initiatief en in een mum van tijd lag 

Koen over de schouder van John en liep hij richting het water. Miranda was helemaal 

enthousiast en stond de zaak aan te moedigen bij de rand van het zwembad. En ja hoor Koen 

vloog door John in het water, maar kon gelukkig net Miranda nog mee trekken. En daar lag 

de leiding met de kleren aan in het zwembad…. tot grote hilariteit van de groep! 

De troost vonden we in een heerlijk ijsje en we vervolgden onze relaxdag…..wat hadden we 

een lol zeg….we gingen verder met zwemmen, rusten en luieren in de tuin van het hotel. 

Iedereen kon even lekker zijn ding doen.  

Na het zwemmen gingen we wederom aan tafel om te genieten van het avondeten.….. 

Martijn hoorde je nooit ergens boven uit, maar tijdens het eten hoorde je hem helemaal niet 

meer. Want dan zat hij volop te genieten van het lekkere eten; een heerlijke smulpaap ben 

je Martijn                

En toen maakten we ons klaar om Sunny Beach onveilig te gaan maken. Even douchen en de 

groep ging met een goed humeur richting de boulevard. We hadden een aantal plannetjes in 

het verschiet. De dames wilden graag het hun voeten in een bak met vissen zitten en dat 

deden ze dan ook. Wat was het een vreemd gevoel, dat die vissen aan je tenen zaten te 

knabbelen. 20 minuten hebben de dames genoten….. ondertussen gingen de mannen 

richting het reuzenrad, want Michiel had Raymond vorig jaar al beloofd om er samen in te 

gaan. Henry was ook enthousiast en de drie musketiers hadden een doel. Helaas was er een 

enorme wachtrij en besloten we een latere keer te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurrien had ook een missie en dat was een “vinger spinner” kopen en dat deden we dan 

ook….. hij had een mooie zwarte gekocht.   

En toen was het tijd om naar de karaokebar te gaan. We kozen de bar, die de dag ervoor al 

bezocht was door Henri, Michiel en Koen. We hebben heerlijke cocktails gedronken en 

iedereen kon min of meer meezingen met de mooie liedjes die voorbij kwamen. Het was zo 

gezellig dat we besloten nog een rondje te doen…..tjonge tjonge toen gingen we pas echt 

los… :-) Iedereen was gezellig aan het kletsen, lachen en aan het meezingen en Jurrien was 

tegelijkertijd aan het oefenen met zijn spinner. Wat was hij stilletjes aan het genieten! 

Er was ook nog vuurwerk te zien, prachtig! Na de tweede ronde schrokken we van de tijd, 

want de volgende dag moesten we vroeg op omdat we een excursie hadden gepland. Met 

veel kabaal liepen we terug naar het hotel. Lekker naar bed en morgen weer vroeg op. 

 

 

 

 

 

 



Maandag 10 juli 

Deze dag begon vroeg, omdat we de excursie ‘Verborgen Bulgarije’ gingen maken. Om half 8 

zaten we aan het ontbijt, maar nog niet iedereen was goed wakker. John was altijd één van 

de eersten en erg zorgzaam, hij haalde dan koffie voor wie dat wilde. We moesten om 8.45 

uur de bus halen, dus liepen we om half 9 bij het hotel weg. Keurig op tijd, ook al hadden we 

onze ogen nog maar half open. 

Bij de bus ontmoetten we onze Bulgaarse reisleider, die heel goed Nederlands sprak met een 

beetje Belgisch accent. We zijn langs verschillende hotels gegaan om andere Nederlanders 

op te halen. 

De eerste stop was bij een imker, die tussen de 50 en 100 bijenkasten had. Er werd verteld 

over de bijen en hoe ze honing maken. Dit was erg interessant. Daarna gingen we naar 

binnen en aan tafel kregen we al ons eerste schnaps, dat is een Bulgaars drankje . En dat om 

10 uur ’s ochtends.  Dat beloofde wat voor de rest van de dag! Ook kregen een drankje met 

honing, vruchtensap en water en een zoete lekkernij (die we niet allemaal even lekker 

vonden). Sommigen hebben nog een potje honing gekocht in het winkeltje als souvenir voor 

thuis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En hup, de bus weer in! Richting “Verborgen Bulgarije”, want daar was het “echte” oude 

Bulgarije te zien. Onderweg zagen we veel oude huizen, velden vol zonnebloemen en 

lavendel. En heel veel hoge nesten met ooievaars. De reisleider vertelde dat ze in Bulgarije 

geloven dat ooievaars geluk brengen.  

Aangekomen bij een echt authentiek dorpje, moesten we even wachten op het ritje met de 

ezels. En we waren al weer flink aan het lachen en ouwehoeren. Raymond en Miranda 

deden een bokspartijtje.  En Henry was weer aan het ‘klieren’ en uitdagen, zoals hij de 

afgelopen dagen  vaak heeft gedaan. Vooral Miranda was steeds de dupe. En zij had Henry 

beloofd dat ze hem terug zou pakken. Hij geloofde dat niet. 

Toen was het tijd ……we stapten met z’n allen op 2 

ezelkarren. Je kon het verschil bijna niet zien tussen ons en 

de ezel, ha ha! We hebben een rondje over een hobbelig 

en heuvelig pad door de velden en het dorpje gemaakt. Je 

zag de oude huizen, de 1 was vervallen en de ander was 

nog redelijk, maar in ieder huis woonden nog 

mensen…..Pffff het was een warm ritje op de ezelkar. 

Voordat we uitleg kregen over het oude Bulgarije, moest 

iedereen van Miranda controleren of ze hun portemonnee 

nog hadden omdat ze in Bulgarije veel zakkenrollers 

hebben. Iedereen had zijn portemonnee nog, behalve onze 

Henry! Oei, oei, oei, even was er paniek. Totdat Miranda 

‘m uit haar achterzak toverde. Hahaha! Gefopt Henry!! 

Miranda had zijn portemonnee in de ezelkar onderuit zijn 

rugzak gestolen zonder dat hij dat merkte. Ja Henry, jij 

dacht dat jij niet terug te pakken was, dus wel!  

Henry’s gezicht was goud 

waard! En natuurlijk was hij 

heel blij dat hij zijn 

portemonnee terug had.   

 

Toen gingen we naar de geitenfarm. We werden verwelkomd 

door mensen in Bulgaarse klederdracht. We kregen eerst een 

stuk vers gebakken brood wat je kon dippen in lekkere kruiden. 

En er werd van iedereen een foto gemaakt. We liepen verder 

naar de schnaps-schuur en kregen al weer schnaps. Oh, oh, die 

was sterk!! Niet iedereen heeft ‘m opgedronken, wel mochten 

we ons mooie schaps-glaasje houden. Toen mochten we kijken 

hoe ze een fillodeeg-geitenkaas-taart, een typisch Bulgaars 



gerecht, maakten. En wie wilde helpen, die mocht dat. Onze Yvonne wilde dit wel en zij deed 

dat heel goed! Toen die klaar was, moest ie in de oven. 

Met z’n allen mochten we een kijkje nemen in de 

geitenstal, waar de geiten jonkies krijgen. En 

stinken dat het daar deed en wij waren het niet!  

We kregen te zien hoe ze wol maakten en 

ondertussen was Jolanda een soortgenoot…..eh 

we bedoelen een ezel (ha ha) aan het zoeken, om 

daar nog een ritje op te maken. Even twee rondjes 

rondom het veld en toen was het lunchtijd! We 

werden verwend met een heerlijk Bulgaars 

lunchbuffet met onder andere versgebakken 

broodjes, bereid in een echte oude oven en de 

door Yvonne gemaakte filodeegtaart, lekkere 

worstjes en nog veel meer. Echt héérlijk! 

Het eten was nog nauwelijks gezakt of onze dames 

Yvonne en Jolanda werden uitgenodigd voor een 

echte Bulgaarse folkloredans. Ze kregen mooie 

witte gewaden aan en een mooie groene doek op 

hun hoofd. Als 2 ervaren Bulgaarse danseressen 

dansten ze met de twee Bulgaarse vrouwen en de 

groep mee. Ze hebben echt de beste dansers uit 

onze groep gekozen, fantastisch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En na al dat dansen was het tijd voor een heerlijke wijnproeverij. Eerst met z’n allen op de 

foto met een grappige dikke Bulgaar die ons verwelkomde met het eerste wijntje en toen op 

naar de wijnkelder. De gids vertelde ons vol trots van alles over de Bulgaarse wijnen. En na 

zulke smakelijke verhalen mochten we proeven van verschillende witte en rode wijnen, 

lekkere kaas en bacon en uiteindelijk een heerlijk cognac  als toetje.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Miranda bleef het gevoel knagen dat Henry vandaag na al dat 

geplaag van haar ook een leuke verrassing verdiende en die 

kreeg hij. Miranda ging voor hem op de knieën, ja ja, dat zegt 

wel iets, want dat doet ze niet voor iedereen…. En ze bood 

Henry een mooie koelkast-magneet aan, waar hij heel blij mee 

was. Al weten we niet waar hij het meest blij mee was, de 

magneet of het feit dat Miranda voor hem op de knieën 

ging, ha ha!  

 



 

 

 

En na een lange, maar gezellige dag met veel afwisseling was het tijd om weer naar het hotel 

te gaan. In de bus was het een stuk stiller dan op de heenweg, want bijna de helft lag te 

dutten. 

De frisse duik in het zwembad van het hotel was een echte verkoeling. Weer even lekker 

dollen met elkaar, heerlijk. 

Er volgde een relaxed avondje in het hotel, we zaten gezellig voor het hotel en vertelden 

mooie verhalen en keken terug op een mooie dag. Iedereen ging lekker op tijd naar bed om 

tot 9 uur uit te kunnen slapen. Want ook daar is het vakantie voor! 

 

 



Dinsdag 11 juli 

Lekker uitgeslapen begonnen we pas om half 10 aan het ontbijt en sommigen nog iets later 

hè Michiel? Miranda vond dat helemaal niet erg, want nu had zij de weddenschap gewonnen 

wie van hen twee het eerste aan de ontbijttafel zou zitten. Dat kost Michiel een biertje, 

proost! 

Rond een uur of 11 hadden we ons met z’n allen verzameld voor het hotel om naar Nessebar 

te gaan, een prachtig plaatsje aan zee met maar liefst 40 kerkjes. We konden de kerken niet 

in, omdat deze op de Wereld Erfgoedlijst staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We moeten wel eerlijk bekennen dat we toch net iets meer oog hadden voor de winkels dan 

voor de kerken. Tja dat krijg je met zoveel stoere winkelmannen in de groep. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst nog even een uitgebreide lunch in een restaurant met zeezicht en op naar de 

winkeltjes! 

 

 

 

 



Jurrien heeft nog een tweede spinner gekocht; Raymond zag een mooie oranje spinner voor 

Jurrien, precies de kleur die Jurien wilde. Ook heeft hij een soort van bloem gekocht die je 

kan veranderen van vorm. Henri was ook geslaagd met zijn inkopen en had bekers en 

koelkast-magneten gekocht. John had een stoere ketting; Yvonne had een stoere Mickey 

Mouse rugzak en oorbellen. Martijn kocht een mooie handdoek en Miranda 3 enkelbandjes. 

Toen waren we klaar om de lokale bus te nemen terug richting het hotel. 

Het was een uur of 3 in de middag en het was behoorlijk heet! In de lokale bus leek het wel 

of iedereen hard gewerkt had, want iedereen was aan het zweten. Pfff 20 minutjes is dan 

wel lang, maar terug in het hotel wachtte het zwembad voor de nodige verkoeling. 

Even rust en de groep ging uiteen….heerlijk even iets voor jezelf doen……Tja en toen was er 

weer tijd voor eten……Na het eten kwam er een groep dansers, die echte authentieke 

Bulgaarse dansen uitvoerde. Ze dansten, stonden lenig op trommels en zwaaiden met 

zwaarden en dat allemaal in verschillende Bulgaarse klederdrachten. (er waren verschillende 

optredens) 

Toen was het weer verzameltijd, want we wilden wederom “Sunny Beach” onveilig gaan 

maken. En doelgericht (met een kleine omweg) gingen we naar een karaokebar, waar ze 

cocktails hadden in overvloed! Lekker meezingen en swingen op de muziek.  Het was een 

heerlijke avond en we kwamen laat in ons hotel aan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker (uit)slapen en morgen een ontspannen dagje! Dat hebben we wel verdiend!   



Woensdag 12 juli. 

Iedereen schoof op verschillende tijdstippen aan bij onze gezamenlijke ontbijttafel. Lekker 

even bijkomen van de avond ervoor. We hadden een rustdag gepland, maar toch was er 

voor iedereen die dat wilde nog een paar dingen te doen.  

Michiel en Jolanda gingen met Miranda richting de zee……. Het zeewater was heerlijk en met 

z’n drieën namen we een heerlijk duik. Er was wel wat stroming en zo kwam het dat we op 

een andere plek de zee uitkwamen dan dat we er in gingen. Michiel kon maar geen genoeg 

krijgen van het zwemmen en als een echte dolfijn dook hij keer op keer door de golven. 

Prachtig om te zien, het was echt genieten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koen bleef met de rest van de groep in het hotel. Even lekker ontspannen; zwemmen en 

lummelen. Toen Michiel Jolanda en Miranda weer terug waren van de zee, was de lunch al 

voorbij……. Maar in een all-inclusive hotel, is er altijd wel iets te eten… :-). Dus gingen we 

lekker pizza eten. Na de pizza was het weer tijd om te zwemmen. Jolanda had de stoute 

schoenen aangetrokken en ging de laatste dag toch nog even zwemmen in het zwembad. (na 

eerst in de zee te zijn geweest). Michiel kon erg goed een handstand doen in het zwembad…. 

Iedereen in het zwembad werd daardoor aangestoken en al snel gingen de voetjes in het 

zwembad de lucht in. Unaniem vonden we wel dat Miranda de handstand het slechtst kon. 

Toen nog even lekker tijd voor jezelf en op naar het laatste 

avondmaal in dit hotel….. Na het eten gingen we voor de laatste 

keer shoppen in “Sunny Beach”, want een paar mensen wilden 

nog hun allerlaatste inkopen doen.  

Raymond is geslaagd met een handdoek en kleding, hij had een 

mooie witte korte broek met een bijpassend T-shirt gekocht…Hij 

heeft echt smaak! Jolanda heeft nog een mooi shirt op de kop 

weten te tikken; Henry kocht zijn laatste aandenken van 

Bulgarije, naast de prachtige Utrecht-klok die hij al eerder 

gekocht had. Jurien, Jolanda en Yvonne kochten nog een T-shirt. 

En John was nog aan het zoeken naar nieuwe schoenen…….. 

uiteindelijk, na lang zoeken vond hij super gave Nike schoenen.  

Er werden door diversen mensen nog sigaretten gekocht, omdat 

de prijs de helft is van de prijs in Nederland.  

De avond bestond niet alleen uit shoppen….. Er was ook tijd voor 

een ritje in het reuzenrad. Michiel kwam zijn belofte aan Raymond na en hij trakteerde hem 

op een ronde…..Henri (de waaghals) wilde ook mee en de 3 musketiers gingen gezamenlijk 

de lucht in! We besloten na 

al die (drukke) activiteiten 

rustig nog 1 drankje te doen 

bij het hotel.  Tijdens het 

drankje hadden Miranda en 

Koen nog een verrassing 

voor deze ge-wel-dige 

groep.  

 

 

De vakantie herinnering…… 

iedereen kreeg een a-4tje uitgereikt en daarop de dingen geschreven wat hem of haar 

typeerde tijdens de vakantie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maar wat was dat nou???? Er was 1 persoon die zijn vakantie herinnering niet wilde 

aannemen en dat was Henry. Miranda en Koen schrokken ervan…… ze hadden zich zo goed 

voorbereid, maar er bleek echt iets niet te kloppen in zijn herinnering. Henry was toch voor 

Ajax?   

Hi Hi, weer een plaagactie van Miranda en Koen….. Wat hadden we allemaal weer een lol. 

Henry was erg sportief en kon het grapje ook wel waarderen….. Gelukkig kreeg hij een 

vakantieherinnering met daarop natuurlijk: FC Utrecht! Maar hij genoot ook dat hij zijn 

document met Ajax erop snel kapot kon scheuren.  

Het was inmiddels 23.30 uur…. Erg laat. Morgen gaan we vroeg vertrekken, dus vertrok de 

groep richting de kamers om lekker te gaan slapen.   

 

En dan is het al weer de dag van de terugreis, 13 juli. 

Vandaag hadden we de wekker vroeg gezet. Om 7.30 

uur zaten we aan de ontbijttafel, nog even een laatste 

hapje en drankje naar binnen werken en Miranda deed 

haar laatste ronde langs de verschillende 

hotelkamers…… En wat vond ze nog bij Henry en 

Raymond op de kamer? Het was een mooie handdoek, 

van Ajax….. of was het toch FC Utrecht?? Nou, oordeel 

zelf maar. 

 

 

Toen richting de bus die ons naar het vliegveld bracht. 

Inchecken, voor een aantal geld omwisselen en nog 

even een drankje. 

Het vliegtuig vloog niet rechtstreeks naar Amsterdam. Eerst nog even een tussenstop in 

Bulgarije….. Daar aangekomen moest het vliegtuig nog even bijtanken en om 

veiligheidsredenen moesten we weer even uit het vliegtuig. We vonden het wel even leuk, 2 

keer opstijgen en 2 keer landen. Volgens ons was dit speciaal voor Martijn, voor wie het de 

eerste vliegreis was ;) . 

Aangekomen in Amsterdam, nog even de koffers pakken, afscheid nemen en weer oude 

bekenden begroeten die ons ophaalden.. We waren een mooie en gezellige groep 

vakantiegangers bij elkaar! Wat een mooie vakantieweek! 



 

Namens Miranda en Koen heel heel erg bedankt voor jullie gezelligheid en hopen jullie 

snel weer een keer bij Tendens te zien! 

 

 


